Predikant

Sinds juli 2024 ben ik als predikant verbonden aan de Protestantse Gemeente
Egmond, en ook aan Uitgeest-Akersloot.

Ik hoop dat ik ervaren ga worden als een geestelijk begeleider, als iemand die
soms een eindje met je meeloopt in je leven. Dat kan gebeuren op mooie en op
moeilijke momenten. Daarbij kunnen rituelen ook een rol spelen: bijvoorbeeld
de doop na de geboorte van een kind, of een zegening in een moeilijke
levenstijd. Maar het kan ook gebeuren in het nadenken over levensvragen, in
een persoonlijk gesprek of in een gespreksgroep.

Ik vind het belangrijk dat de kerk een plaats is waar het nadenken over
zingeving ruimte krijgt. Als je op zoekt bent naar een kompas in je leven kan het
fijn zijn daarover met anderen te praten. Ook vind ik het belangrijk om in
gesprek te zijn over de betekenis van Bijbelwoorden voor je leven. De Bijbel zie
ik als mijn bron.

In de gemeentebijeenkomsten op zondag gaat het ook daarover: de betekenis
van Bijbelwoorden voor je leven, en het zoeken naar een kompas. Ik hoop dat ik
daarin als voorganger voor verdieping kan zorgen en soms wegen kan wijzen
om te gaan.

Voor een individueel gesprek, bij de gespreksgroepen, in de
gemeentebijeenkomsten is iedereen — kerkelijk of niet — welkom zoals je bent.
Een lied vanuit de kloostergemeenschap op het Schotse eiland lona geeft voor
mij daarbij mooi de toon aan:

Take, o take me as | am, summon out what | shall be, set your seal upon my
heart and live in me (Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn, druk



uw zegel op mijn hart en leef in mij)

Ik hoop dat je de kerk(gemeenschap) als een plaats van geborgenheid ervaart.
En ook als een plaats waar je vergeving wordt aangezegd, waar je niet op je
fouten wordt aangekeken. Maar er is een nieuw begin.

Als predikant heb ik ervaring in verschillende kerkelijke gemeentes. En ik ben
jarenlang docent godsdienst en levensbeschouwing geweest op een paar
middelbare scholen. Ik ben veel op bezoek geweest bij andere kerken en andere
godsdiensten en heb gesprekken gevoerd met anders-gelovigen, van wie ik veel
heb opgestoken. Daarbij heb ik ook geleerd om juist oog te hebben voor
mensen die niet helemaal in het plaatje passen, die erbuiten vallen.

leder die dit leest wil ik uitnodigen: als je iemand zoekt om naar je te luisteren,
als je iemand zoekt om in gesprek te gaan over geloof en zingeving — voel je
geroepen om contact met mij op te nemen.

ds Tjalling Huisman

tihuisman27@gmail.com / 06 15 69 59 19
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